
Adrie van Loon  &  Frida van den Berg                                                “Verbindingsdagen” 

Als je in m’n ogen kijkt  zie je me dan nog zoals je me zag…….. 

 

Verbindingsdagen voor stellen 24 en 25 november 2023 

 

 

In deze 2 dagen inclusief overnachting, liefdevolle ontbijtjes, lunch en vuurtje, werken we vanuit het 

thema: (levendige) vitaliteit en verbinding. Soms kun je zoveel van elkaar houden en elkaar toch 

(even) kwijt zijn.  Dat hoeft niet dramatisch te zijn wanneer we handvat hebben om elkaar weer op te 

zoeken. 

We starten steeds dichtbij jezelf om van daaruit je partner te ont-moeten. Soms stil, dan weer 

dynamisch of juist heel intiem. Op een speelse manier bieden we allerlei vormen aan om weer 

opnieuw te ervaren waar het vuurtje tussen jullie weer op kan laaien. Mogelijke struikelblokken gaan 

we niet uit de weg,  door aandacht en afstemming krijgen nieuwe kansen uit onverwachte hoek de 

ruimte.. 

Deze dagen zijn voor 4 stellen die bereid zijn dat laagje dieper te kijken in  wat jullie verbindt en 

benieuwd zijn naar verrassende werkvormen waarin nabijheid alle aandacht krijgt. De oefenvormen 

toveren we  uit een grote hoed van ervaring, kennis en kunde. 

Wij zijn samen zo’n n 60 jaar haptotherapeut en hebben verschillende uitstappen gemaakt naar  

traumatherapie, systemisch werk, dans, zang,  Zijnsorientatie enz. 

 

Als je in m’n ogen kijkt zie je  

Me dan nog zoals je me zag 

Als je in m’n ogen kjikt ben je er dan nog? 

En ben je nog bij mij? 

 

En als ik in m’n ogen kijk 

Zie ik mezelf dan nog?  

(en ook zoals ik mezelf graag zag) 

 

Verdwalen we nog in elkaars blik? 

Of wenden we ons af? 

Ben je er nog als ik je nodig heb 

En mag ik je troosten? 

Hoeveel hout ligt er nog op het vuur. 

Een vlammetje kan genoeg zijn om ons aan te warmen  
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